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Voorganger: ds. Hanna van Dorssen 
Organist: Merk Rijken 
Ouderling: Liesbeth Rijken 
Diaken: Bert Valk 
 
In deze viering wordt Anneke Röhling bevestigd als ouderling 
 
Vandaag is de diaconale collecte voor het project van Kerk in Actie in 
Bangladesh, dat wij voor drie jaar ondersteunen. In de liturgie gebruiken 
we teksten en liederen die onze zustergemeenten in Bangladesh ook 
gebruiken in hun kerkdiensten. 
 
De dienst is voorbereid door Maas Beitler, Hanna van Dorssen, Anneke 
Röhling en Pauline van Zaalen 
 
Orgelmuziek 
 
Welkom  
 
Kaars van verbinding 
We steken vandaag niet alleen een kaars van verbinding aan met hen 
die op een later tijdstip meevieren via ons YouTube-kanaal. De kaars 
verbindt ons ook met onze zusters en broeders in Bangladesh. 
 
Stilte 
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’, 280 couplet 1, 2, 3 
en 4 
 
Bemoediging 
 
Ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Ene, 
Allen: de Heer van hemel en aarde. 
Ouderling: Eeuwige, onze God,  
keer U om naar ons toe, 
Allen: en doe ons leven met hart en ziel 



Aanvangslied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’, 280 couplet 5, 6 en 
7 
 
Kyrië 
Elke gebedsintentie wordt beantwoord met een acclamatie uit India in 
het Bengaals. Bangladesh is een buurland van India.  

De twee landen zijn verbonden door hun taal. Het Bengaals is een 
officiële taal in India. Ook zijn er veel culturele overeenkomsten. 
 
Laten wij bidden 
 
Eeuwige, waar onwetendheid, zelfzucht en ongevoeligheid  
het leven in onze wereldwijd verstoren en kapot maken:  
geef uw licht, o God van licht. 
Daarom zingen wij … 
 
Eeuwige, waar onrecht en onderdrukking 
mensen verlamt van angst en hen de moed om te leven beneemt; 
geef uw licht, o God van bevrijding. 
Daarom zingen wij … 
 
Eeuwige, waar honger en armoede,  
ziekte en dood, dichtbij of ver weg, het leven ondragelijk maken:  
geef uw licht, o God van genade. 
Daarom zingen wij … 
 
Eeuwige, waar blinde haat,  
oorlog over de hoofden van onschuldigen heen, 
ellende en verwoeste levens, 
op uw goedheid inbreuk maken; 
geef uw licht, o God van vrede. 
Daarom zingen wij … 
 
Eeuwige God, open onze ogen  
zodat wij steeds opnieuw proberen te wandelen in het licht van uw 
liefde. 
Daarom zingen wij … 
 
Amen. 
 



Gloria: ‘Surrexit dominus vere’, lied uit Taizé dat de christenen in 
Bangladesh in het Bengaals zingen.  
De zanggroep zingt het eenmaal voor zowel in het Latijn als in het 
Nederlands.  
Daarna wij allemaal. We zingen het steeds zowel in het Latijn als het 
Nederlands en dat driemaal. 
 

 
 
Uit de Bijbel: Handelingen 11:19-30 
 
De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die 
na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus 
en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de 
Joden.  
Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen,  
die naar Antiochië waren gereisd,  
maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het 
evangelie van de Heer Jezus.  
De hand van de Heer steunde hen,  
zodat veel mensen tot geloof kwamen  
en zich bekeerden tot de Heer.  
Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem,  
waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden.  
Toen hij daar was aangekomen  
en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt,  
verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en 
trouw te blijven aan de Heer.  
Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man,  
die vervuld was van de heilige Geest.  
Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. 
Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken,  
en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië.  
Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven 
ze onderricht aan tal van mensen.  
Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden 
genoemd. 



In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. 
Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de Geest dat de 
wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen, iets dat 
tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is.  
De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund 
moesten worden.  
Ze droegen elk naar vermogen bij en lieten hun gift door Barnabas en 
Saulus naar de oudsten brengen. 
 
Zingen: ‘De Geest van God waait als een wind’, lied 691, couplet 1 door 
de zanggroep 
 
Overweging 
 
Orgelmuziek 
 
Zingen: ‘Wat zijn de goede vruchten’, lied 841 
 
Bevestiging ambtsdrager 
 
Als Kogerkerkgemeente  
maken we deel uit van de geschiedenis, 
van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus.  
In zijn naam proberen wij  
een helende en bevrijdende gemeenschap te zijn  
en het Koninkrijk van God  
door onze woorden en daden, 
zichtbaar te maken, dichtbij en ver weg. 
Dit geldt voor ieder van ons, wij bekleden allemaal 
‘het ambt aller gelovigen’. 
 
Samen laten we iets zien van de veelkleurigheid  
van gaven en mogelijkheden in onze gemeente.   
 
Uit het midden van de gemeente  
nemen sommigen een speciale verantwoordelijkheid op zich,  
een ‘ambt’, waarin wij hen bevestigen.  
 
Anneke Röhling wordt vanmorgen bevestigd  
in het ambt van ouderling.  
 
 
 



De ouderlingen hebben een open oor  
voor dat wat leeft in de gemeente.  
Zij helpen de gemeente mee opbouwen  
en invulling geven aan haar roeping in kerk en samenleving. 
 
Belofte en bevestiging 
 
Anneke wil je hier komen staan en antwoord geven op de volgende 
vragen: 
 
Geloof je dat de heilige Schrift ons is toevertrouwd  
als bron van verkondiging en bemoediging  
en als leidraad van geloof en leven? 
 
Beloof je trouw je taak te verrichten  
met liefde voor de gemeente  
en voor alle mensen die de Eeuwige op je weg brengt? 
 
Beloof je geheim te houden wat jou in vertrouwen wordt gezegd? 
 
Antwoord: Ja, dat geloof en beloof ik 
 
Zegenbede met handoplegging 
 
Vertrouw dan, net zoals die eerste volgelingen van Jezus, 
bij jouw taken in de gemeente, 
op de kracht die jou gegeven is. 
Ga zoals zij in eenvoud. 
Met vreugde. 
Met vriendelijkheid. 
In vrede. 
Wees zo een zegen voor de ander. 
En de Geest die inspireert zal met jou gaan. 
Amen. 
 
Aanvaarding en verwelkoming 
 
allen gaan staan 
 
Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling.  
Wilt u haar in uw midden ontvangen  
en haar helpen om haar ambt te vervullen? 
Antwoord: Ja, dat willen wij van harte. 



Zingen: ‘Die chaos schiep tot mensenland’, lied 322. De zanggroep zingt 
couplet 1 voor, daarna couplet 1, 2 en 3 door allen 
 
Mededelingen en collecten met orgelmuziek 
 
Voorbeden en stil gebed 
De voorbeden worden beantwoord met ‘Bij U is de bron’, lied 36 a 
 
Tafellied: ‘Invloed’, dit lied zingen we elke keer als we aandacht 
besteden aan ons project in Banghladesh. De zangroep zingt couplet 1. 
Het refrein door allen en couplet 2 allen. 
 
Kring 
Iedereen is welkom in de kring die wij nu vormen en mee te doen met 
het delen van brood en wijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tafelgebed 
 
Wij bidden het tafelgebed 
 
Gezegend Gij, Eeuwige. 
U bent al zolang voor velen wereldwijd een reden tot zingen!  
U blijft tegen ons van liefde spreken, 
in al die verhalen, die verzameld zijn in uw Naam. 
U hebt mensen steeds weer in het licht gezet. 
U hebt ons de inspiratie gegeven om te delen in uw Naam. 
Als tegenwicht in een wereld waar zo vaak het recht van de sterkste 
geldt. 
 
Rond deze tafel denken wij aan Jezus, Uw Zoon. 
Zorgzaam en liefdevol aanwezig in de wereld. 
Hij deelde brood en wijn toen hij voor de laatste maal met zijn leerlingen 
aan tafel zat. 
En Hij riep òns op dat te blijven doen. 
Ons te verzamelen rond de tafel. 
Opdat wij zouden blijven oefenen in delen.  
 
Jezus nam het brood, brak het en zei: 
‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt.’ 
Het is het brood van de liefde. 
 
Hij nam ook de beker met wijn en zei: 
‘Deze vrucht van de wijnstok is teken van het nieuwe verbond met God, 
dat ik met jullie heb gedeeld. 
Dit is de wijn van Gods koninkrijk. 
 
Moge het delen van dit brood en deze beker  
ons sterken in de hoop dat er een nieuwe wereld komen za,l  
waar brood en wijn  
en recht en liefde is,  
genoeg voor allen.  
 
Samen met alle generaties, die ons voorgingen op de weg van breken 
en delen,  
bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde. 
 
 
 
 



Onze Vader 
 
Vredegroet: ‘Vrede voor jou’, lied 421 
 
Jullie allemaal met vrede gegroet en gezegend met licht. 
Wij wisselen zingend een teken van vrede uit. 
 
Delen van brood en wijn - orgelmuziek 
 
Dankgebed 
Moge het delen van dit brood en de wijn 
ons hart versterken: 
dat wij hoopvol blijven over vrede, gerechtigheid en trouw, 
en weten dat wij elkaar daarin kunnen steunen en voorgaan. 
 
Amen. 
 
Slotlied: ‘Behoed en bewaar jij ons’ 
 
Zegen 
 
Moge de liefde van de Eeuwige ons omgeven.  
Moge de trouw van de Eeuwige ons dragen. 
En moge vreugde en vrede ons hart vervullen  
bij al ons streven  
om God en mensen van dienst te zijn. 
Amen 
 
Ontmoeting met koffie en thee 

 


